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Willem van Althuis — De schilder van de stilte

Thom Mercuur

In 1975 bezochten de toenmalige directeur van het Stede-
lijk Museum Edy de Wilde en zijn conservator Jan Loenen
Martinet de tentoonstelling van Willem van Althuis in het
Coopmanshs in Franeker. Ze waren onder de indruk van
zowel werk als persoon, kochten een schilderij van hem
aan en organiseerden een tentoonstelling in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Later volgden er nog tentoonstel-
lingen van Willem in het Dordts Museum, het Institute
Néerlandais in Parijs en in het Franse Cagne sur Mer.

In 1971 werd de Beeldspraakfilm ‘Willem van Althuis en de
kleur’ gemaakt, in 1986 de Openbaar Kunstbezit film ‘Het
Landschap in de kunst’ en in 1991 de film ‘Weilitten’ van
Omrop Fryslan.

In de jaren 60 en '70 haalde ik Willem vaak op. We reden
dan regelmatig door Gaasterland, daar hield hij van.

Op zoek naar eenvoud: zowel in landschap als in architec-
tuur. Op één van onze reizen belandden we in Laaksum,
het kleinste haventje van Nederland. Vanaf 1968 heeft

hij het twaalf keer geschilderd, los van hoe hij het had
gezien, heeft hij zijn kleuren opgeslagen in zijn hoofd.
Twaalf kleine schilderijtjes van een haventje.

Het pittoreske komt in Willem van Althuis’ werk niet voor
en als hij over zijn schilderijen sprak, gebruikte hij vaak
het woord ‘verfschappen’. Aan de schrijver K. Schippers
schreef hij eens: “Het is intussen wel een jaar of tien gele-
den dat het idee van een ‘spanningsveld’ in me opkwam,
waar ik ongeveer vier jaar later aan ben begonnen. Op het
waarom kan ik bijna geen volledig antwoord geven. Het
heeft te maken met een zuivere visuele benadering omdat
ik een soort vrees voor fantastische verbeelding heb. Het
pittoreske begon ik als een soort kankergezwel te voelen.”
Zijn laatste werk schilderde hij in 1995. Zijn gezondheid

ging achteruit en hij had het gevoel dat hij alles al had
geschilderd. Het besluit was genomen en het luchtte hem
op. In 1986 openbaarden zich de eerste symptomen van
de ziekte van Parkinson. Met Jan Snijder en Christiaan
Kuitwaard zocht ik hem nog wel eens op. Zij beschouw-
den hem als de ‘éminence grise’ van de schilderkunst.
Op 5 oktober 2005, ’s middags om 4 uur is Willem van
Althuis in het Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen
overleden, één jaar na zijn grote tentoonstelling in
Museum Belvédere.

Willem heeft in mijn leven een grote rol gespeeld. Het bij-
zondere aan hem was niet alleen, dat wat hij heeft
gemaakt, maar ook wie hij was. Zoals hij was schilderde
hij, zoals hij schilderde was hij. Als je Willem iets vroeg,
dacht hij lang na en kon hij je met zijn grote ogen heel
intens aankijken voor hij antwoord gaf. Het was eigen aan
hem, vooral als hij dan ook nog zei: “lk weet het niet”.

Onder aan de dijk tussen Stavoren en Mirns ligt de klein-
ste vissershaven van Nederland, Laaksum. Eén vissers-
boot, twee taantonnen en ‘Willem van Althuis’ visafslag’
herinneren nog aan een visserijverleden van Zuiderzee en
IJsselmeer. Wat zou het fantastisch zijn dit afslagje weer
in ere te herstellen en in te richten met zaken die iets
laten zien van de vroegere ansjovis-, haring- en paling-
visserij van weleer in een smaakvol contrast met enkele
stille hedendaagse werken van Willem van Althuis.

Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nijefurd
en Museum Belvédeére? Als museum zal het in Nederland
zeker niet misstaan.




