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Jaren geleden ging ik een keer naar het prachtige museum Belvédère in Friesland – dat alleen al 

vanwege het gebouw en de omgeving de moeite van een bezoek waard is – en werd daar diep 

geraakt door het werk van Willem van Althuis, een Friese schilder van wie ik nog nooit had gehoord. 

Zijn schilderingen van landschappen en gebouwen zijn hypnotiserend en ik denk dat dat komt omdat 

ze met een enorme intensiteit geschilderd zijn, vergelijkbaar met de schilderijen van Mark Rothko – 

als je die een keer in het echt hebt gezien, begrijp je ook direct waarom hij wereldberoemd is. Dat de 

enkele jaren geleden overleden Willem van Althuis dat nog niet is, op zijn minst als de Ruysdael van 

de 20e eeuw, is verbazingwekkend voor wie zijn werk ziet. Gaan dus, op naar Friesland! 

www.museumbelvedere.nl 

 


