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Nieuw in de Heerenveen Zaal

Eind vorig jaar werd de collectie van het museum verrijkt met het
doek ‘Gezicht op Heerenveen’ geschilderd door Willem van Althuis
(1926-2006). Het schilderij komt uit particulier bezit en is in lang-
durig bruikleen gegeven.

Het werk is in 1992 voor het laatst te zien geweest op de tentoon-
stelling ‘Vereeuwigd’, gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het museum. Daar hing het naast een ander schilderij
van Van Althuis, ‘Siebenga’s houtzaagmolen’, eigendom van het
museum.

Het doek was destijds één van de blikvangers op de tentoonstelling
en van grote betekenis als belangrijke aanvulling op de schilderijen
en prenten van Heerenveen die reeds bekend waren. Vanuit dit
besef besloten de eigenaren onlangs het werk aan ons museum in
bruikleen af te staan. Het bericht kwam als een complete verras-
sing. Een genereus gebaar waar wij uiteraard zeer mee ingenomen

Gezicht op Heerenveen, Olieverf op doek, ca 1975, Willem van Althuis

zijn. ‘Gezicht op Heerenveen’ heeft inmiddels een plaats gekregen
in de Heerenveen Zaal. Het hangt opnieuw naast ‘Siebenga’s hout-
zaagmolen’ op de wand met werk van andere Heerenveense kunste-
naars.

Op het doek heeft Willem van Althuis de contouren van Heerenveen
in de voor hem zo kenmerkende blauw/grijze tinten weergegeven.
Duidelijk tekenen de watertoren, het telegraaftorentje op het post-
kantoor en andere markante gebouwen zich af tegen de ijle lucht.
De skyline van Heerenveen - verstild, nevelachtig en tijdloos.
Zonder enige pittoreske franje in beeld gebracht.

Van Althuis was autodidact en begon pas op zijn veertigste te
schilderen, aangemoedigd door Thom Mercuur en Boele Bregman.
Tot die tijd werkte hij als los werkman en later, als stratenmaker in
Heerenveen. Hij zocht zijn eigen weg met zo min mogelijk invioe-
den van buiten af, het isolement verkiezend om authentieke kunst
te maken.

De schilder is vooral bekend om
zijn bijna monochrome blauwe en
grijze doeken, waarin het licht op
een geraffineerde wijze in de vorm
van een kruis of baan gevangen
wordt gehouden. Waarin niets meer
verwijst naar de werkelijkheid, maar
de kleur drager van het beeld is.

Hij noemde ze “zijn verfschappen”,
het landschap van het innerlijk, dat
diep verankerd verborgen ligt.

‘Gezicht op Heerenveen’ is een be-
trelkelijk vroeg werk van Willem
van Althuis, waarbij hij nog uitging
van de herkenbare realiteit. Het is
een waardevolle aanwinst in de
vaste presentatie. Het museum is
de eigenaren dan ook zeer dank-
baar voor hun beslissing om
bruikleen af te staan.

Frédérique van der Palm,
conservator




